16 Februarie 1 Korintiérs 6:12-20
(Teks: 6:20)

My lewensgeluk: Ek behoort aan Jesus!

Ek behoort aan Jesus Christus - dis waaroor alles in die lewe gaan;
dis ware en blywende geluk vir jou volle leeftyd en... daarna!

Ek behoort nie aan myself nie; ek is 'n sondaar. Daarom nie my wil,
my besittings, my werk, my lewe... alles myne nie, MAAR: Ek
behoort aan Jesus!

Sonder hierdie sekerheid het jy slapelose nagte oor alles wat
oénskynlik verkeerd loop in terugslae, siekte, nood, teleurstelling,
bekommernis, spanning... dinge wat self tot niks kom nie en
daarna... tog die dood!

Hoe verskriklik, o sondaar!

Die gelowige is gelukkig, getroos deur God-Drie-enig: Jy met jou
alles behoort altyd aan Hom; Hy het jou vir Hom gekoop en betaal
(kruisiging).

Geen mooier woorde nie, niks beter om te begeer nie, geen
bekommernis daaroor of waaroor nie: Ek behoort aan die Here.

Sé dit,

sé dit in u hart,

sé dit vir iemand,

sé dit hardop,

sé dit diep dankbaar.

Sing Skrifberyming 8:2 Ds. P.K. Lourens (Bloemfontein-Oos)



